MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN LA VIE TARA

Onze missie (Missie: algemeen streven, waarom we dit ten diepste doen)

Wij dragen bij aan de ontdekking en realisatie van de ware natuur van alle levende wezens.

Onze visie (Visie: waar we voor staan, wat we willen bereiken in een aantal jaren tijd)

Wij zijn individuen die een Zijnsgeoriénteerde gemeenschap vormen. De openheid van Zijn is
de basis van waaruit wij praktiseren, wonen, werken en leven; alles is al heel en compleet.

In de modus van het dagelijks leven vergeten we onze open Zijnsaard gemakkelijk. Het is onze
uitdaging om dit steeds weer te doorzien en te Zijn. Dit noemen we Pad van Levenskunst.

We houden koers in onze activiteiten door regelmatig met elkaar af te stemmen, onze focus
te bepalen en dagelijks te praktiseren.

Zo genereren we een veld dat alle levende wezens ten goede komt. Dat is onze grootst
mogelijke gift aan de wereld.

Relatie

Onszelf in eerlijkheid en openheid uitdrukken in relatie, als relatie, is voor ons essentieel. Zo
ontdekken we wie we zijn voorbij onze verhalen en aannames, zowel als individu als groep.
Wij erkennen dat we elkaar hiervoor nodig hebben. We bundelen onze unieke krachten en
helpen elkaar onze Zijnsaard uit te vouwen en vorm te geven.

Wij kiezen JA

Wij zien het als levenskunst om ten alle tijde zorgeloos, levendig en genietend aanwezig te
zijn. Het leven is kostbaar en dit eren en vieren we door er JA tegen te zeggen. Elke
omstandigheid is brandstof voor ons Pad.

Thuis van Zijn
We lopen samen dit Pad op een plek in de natuur. We eren deze plek als onze boeddha-
natuur.

Onze droom en gezamenlijk toekomstbeeld is een bloeiende Zijnsgeoriénteerde woon- en
werkgemeenschap gedragen door gelukkige mensen. Waarin alle gelijkgestemden welkom
zijn om thuis te komen in ons Thuis van Zijn.



Onze kernwaarden (Kernwaarden: essentiéle gemeenschappelijke vertrekpunten)

1 Zijnsoriéntatie

We benaderen alles vanuit de heelheid, openheid en levendigheid van onze non-duale
Zijnsaard. Zijn is onbeschrijfelijk, onveranderlijk en drukt zich uit in alles en als alles. We
noemen dit ook wel Verlichting.

Het Zijnsgeoriénteerde Pad van Levenskunst bestaat uit: onze bron van Zijn leren herkennen,
vertrouwen in Zijn ontwikkelen, de verwarring van het dagelijkse zelf leren doorzien en
ontspannen in Zijn in alle omstandigheden. Verlichting is ons start- en eindpunt, en we lopen
dit pad met de Zijnsgeoriénteerde leer als belangrijkste inspiratiebron.

Zoals beschreven op de site van de School voor Zijnsoriéntatie:

Met Zijnsoriéntatie bedoelen we letterlijk: je oriénteren op Zijn, de altijd aanwezige
gronddimensie van het bestaan. Alles wat bestaat is een vorm van Zijn. Wanneer je je dat
bewust bent, raak je contactvol aanwezig in het Nu. De mallemolen van streven en vermijden,
die altijd naar toekomst of verleden wijst, heeft je niet langer in de greep. Het is net alsof je
uit een vernauwing stapt en opeens in een open ruimte staat. Deze open ruimte van Zijn blijkt
intrinsiek vrij te zijn van al je patronen, gevoelens en gedachten. Je komt in contact met
inspiratie, kracht en levenslust.

2 Relatie

Verlichting, oftewel het realiseren van onze ware natuur, kan pas waar zijn als het waar is in
relatie. Met andere woorden: in relatie zijn is de enige manier om onszelf als compassievol
Verlicht wezen te openbaren.

Het ‘in relatie zijn’ en ‘relatie zijn’ gaat voorbij onze persoonlijkheden en aannames: we
beseffen ons dat wij als mensen deel uitmaken — en een onafscheidelijke uitdrukking zijn —
van het non-duale Gewaarzijnsveld. Vanuit dit Zijnsperspectief kunnen we niet anders dan
zorg dragen voor alle mogelijke relaties.

We spreken ons uit over wat relevant is voor onze onderlinge relaties, het werk of het samen
leven. Dit kan bijvoorbeeld een worsteling of een inzicht zijn. Alles wat we inbrengen zien we
als gift voor de relatie en onderdeel van de practice. We geven een inkijk in elkaars Geest en
leren zo elkaar en indirect ook alle levende wezens kennen.

Onze dagstructuur ondersteunt deze kernwaarde en helpt ons een breuk te maken met
geconditioneerde patronen: gezamenlijke activiteiten zijn aan de orde van de dag. We nemen
de tijd om ons op onszelf en de ander af te stemmen. We zetten de intentie voor een gezonde
en volwassen manier van communiceren. We erkennen dat we elkaar hierin nodig hebben.

Zo zien en behandelen we onszelf en anderen als liefde, als Boeddha.



3 De plek eren

De plek waar we werken, zijn en leven zien we als sacred space, als Spirit. Dat betekent dat
we er de meest liefdevolle en toegewijde zorg voor hebben, het koesteren. Zowel qua
basisvoorwaarden, dagstructuur, sfeer, uitstraling als hygiéne houden we het schoon, warm,
mooi, stil, natuurlijk en eenvoudig. Dit zorgt voor rust en welzijn en ondersteunt daarmee zo
veel mogelijk ieders Pad.

In deze nieuwe plek, omgeving en situatie respecteren we de middelen die er zijn, omarmen
wat er is en eren het in wat het eerder was; we nemen de waarden ervan mee in onze
plannen. Zo siert en inspireert deze plek ons, als een expressie van onszelf en ons Pad.

4 Praktiseren/ het Pad

Doordat we onszelf nu eenmaal uit gewoonte vanuit onze geconditioneerdheid oriénteren,
lopen we samen dit pad om elkaar te helpen onze ware natuur te herkennen. Als Padlopers
nemen we onze verantwoordelijkheid om elke dag te praktiseren met gezonde discipline.

Daarnaast heeft formele practice (zoals bijvoorbeeld meditatie) alleen maar zin met post-
practice of informele practice; integratie in de dagelijkse praktijk. Practice is er altijd; elke
gedachte, elk gevoel, elk moment, elke situatie is oefenmateriaal en een mogelijkheid om
jezelf thuis te brengen.

5 Gift aan alle levende wezens

We genereren een veld voor het welzijn en Verlichting voor alle levende wezens die in en
buiten onszelf leven, in alle tijden, gezien en ongezien, enzovoorts. Inclusief onszelf. Alle
levende wezens hebben dezelfde boeddha-natuur en verlangen naar ware vrijheid en geluk.
Wij wensen dan ook ten diepste dat al onze inzet en activiteiten hiertoe bijdragen.
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